Verzot op Europa, voora
glimlachend Nederland
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Nederland krijgt jaarlijks miljoenen buitenlandse toeristen over
de vloer. Waarom kiezen ze ervoor hier hun vakantie te vieren?
Hoe kijken zij naar Nederland en zijn inwoners?

WwIE: ELENOR, ALEX, SHAI EN POLINA
KRAIMAN

UIT: ISRAEL

WAAR: KAASMARKT, ALKMAAR

Een schaduwplekje langs de Alk-
maarse gracht lijkt het rustigste
plekje op de kaasmarkt. De familie
Kraiman uit Israél zoekt er be-
schutting wegens de felle zon. Het
is dertig graden. ‘In Israél is het nu
veertig graden. Dit weer is perfect.
We dachten dat het hier koud zou
zijn’, vertelt Polina Kraiman. Ze is
samen met haar man en twee kin-
deren op vakantie in Nederland.
‘Weer of geen weer, iedere vrij-
dagochtend kaasmarkt’, belooft de
stad Alkmaar op haar website.

Ook tijdens dit warme weer staan
honderden toeristen achter drang-
hekken te kijken naar het typisch

Hollandse schouwspel op het
Waagplein in het centrum, waar
zogenaamd kaas wordt verhan-
deld. Anderen staan in de rij bij
snackkraampjes, bij een groot
bord waar mensen hun gezicht
doorheen kunnen steken en bij
een enorme weegschaal om zich
te laten wegen.

De familie Kraiman reist in een
week tijd heel Nederland door.

‘Op aanraden van vrienden’, ver-
telt Alex. ‘Ze zeiden dat het een
kindvriendelijk land is.” Daarvan
was ook hij overtuigd na een be-
zoek aan de Efteling. Het sprook-
jespark viel goed in smaak bij de
kinderen Shai en Elenor. Net als
Giethoorn, Amsterdam en nu ook
Alkmaar. ‘De kaasmarkt is erg spe-
ciaal, omdat het bij de traditie van
Nederland hoort’, vertelt Alex.
Maar niets tipt aan de Zaanse
Schans, vindt Polina. ‘De natuur
en de mooie windmolens, veruit
het mooiste wat we hier hebben
gezien. De groene en wijde omge-
ving deed ons zelfs denken aan
gebieden in Rusland, waar mijn
man en ik zijn geboren.’

Het gezin is verzot op Europese
landen. ‘leder jaar proberen we er
een te bezoeken om aan onze kin-
deren te laten zien’, vertelt Alex.
Ze bezochten onder meer Grie-
kenland, Frankrijk en Tsjechié. Po-
lina: ‘Nederland overtreft onze
verwachtingen. Mensen glimla-
chen veel naar ons. Zo anders dan

bijvoorbeeld in Frankrijk.’ Ze wijst
naar herenhuizen langs de gracht.
‘Die vind ik z6 mooi. En de straten
zijn heel schoon.’

Alex geniet vooral van reizen met
de trein. Hij was eigenlijk van plan
een auto te huren, want vrienden
hadden dat ook gedaan, maar niet
bij alle hotels is er een parkeerga-
rage. ‘Ik wist van tevoren niet hoe
het reizen met het openbaar ver-
voer zou zijn, maar het is goed te
doen. Nederlanders zijn ook erg
behulpzaam, vindt hij. ‘Zonder
problemen leggen ze uit hoe we
tickets moeten kopen en naar
welk spoor we moeten.’ Uit het
raam kijken naar het mooie land-
schap, vindt Alex al een avontuur
op zich. ‘De treinen zijn erg com-
fortabel.’ Nederlanders zijn ook
erg accuraat, heeft Alex gemerkt.
‘Hun schema staat hoog in het
vaandel. Je moet rennen om op
tijd te komen voor de bus, want
die gaat stipt op tijd weg. Dat vind
ik leuk aan Nederlanders.’

Het enige wat hem tegenviel in
Nederland is de wietgeur in Am-
sterdam. ‘Dat drugs niet verboden
zijn, vind ik wel apart. In andere
plaatsen heb ik er niets van ge-
merkt.

Morgen vliegt de familie terug
naar Israél. Polina zucht. ‘Ik zal de
relaxte cultuur en vriendelijke
mensen in Nederland erg missen.
In Israél zijn mensen gestrest en
hebben ze minder tijd voor je.’

Ik vervioekte
door lepra clke
nieuwe dag’
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leder jaar een Europees land bezoeken. Dat is het doel van de familie Kraiman uit Israél. Nederland is nu een
favoriet. Polina Kraiman: '‘De natuur doet ons denken aan Rusland, waar mijn man en ik zijn geboren.’
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